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Pinksteren: viervijfde van de kerk

Hoe vaak gebeurt het dat wij een kerkgebouw betreden en onwillekeurig tegen onszelf
zeggen: een échte kerk!? Er zijn vast verschillende oorzaken te noemen voor deze reactie,
maar de voornaamste is meestal toch de weidsheid, de hoogte die onze blik naar boven dwingt
en het gevoelen geeft van een haast eindeloze diepte en ruimte. Samen met de sfeer raakt dit
kennelijk aan een beleving van geloof, aan een moment van ontmoeting met wie voor ons
God is. Het is vooral de Gotiek die er in slaagt in ons dit gevoel op te roepen, want wie loopt
er niet toch op een manier anders dan anders rond in één van de monumentale Franse of
Engelse Middeleeuwse kathedralen? De verhevenheid die uitnodigt tot vieren, anders dan wat
wij wel eens ervaren bij kerken die in een functionaliteit of keurigheid toch te vaak een beeld
oproepen van zomaar een zaal ergens in een gebouw. Het was de Gotiek die voor het eerst
ook technisch in staat was zulke ruimtewerkingen te realiseren, al vergeten wij daarbij niet dat
ook die bouwwerken — met niets menselijks vreemd — al te vaak de prestigeobjecten van hun
tijd waren. Daarnaast roept de intimiteit van een kleine Romaanse dorpskerk hetzelfde gevoel
bij ons op, maar ook daarvan geldt de harmonie van de proporties die juist die ruimte vult met
ruimtelijkheid.

In ons land bestaat al vele jaren de Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting, die vele uitgaven en
uitingen verzorgt op het gebied van liturgie, kerk en kunst. Het is de man, wiens naam deze
stichting draagt, geweest die ervoor pleitte dat het grootste deel van een kerk leeg hoort te
zijn. Veel ongebruikte ruimte niet slechts beneden in beuken en transepten, maar vooral boven
in de gewelven. Ondanks de klaagzang van het onpraktische van zulke gebouwen en alle
moeite van schoon en in stand houden, zou de verhouding moeten zijn dat éénvijfde gevuld
mag worden met de meubels en de mensen en viervijfde leeg: dat wil zeggen voor God. Opdat
wij zouden bedenken dat wat de mensen met moeite en twisten en zonden hebben gebouwd
slechts dat ene vijfde part is van de Kerk (met een hoofdletter!) en God zonder moeite in zijn
barmhartigheid die vier vijfden geeft waarop het aankomt. Want juist dat gedeelte maakt de
kerk tot een échte kerk, de Kerk tot échte Kerk.

‘Ik geloof één heilige, algemene en apostolische Kerk’ zingt het Credo. Heilig is apart gesteld,
maar in allerlei opzicht zo werelds als het maar kan. Algemeen is alomvattend, maar uiterlijk
zichtbaar in een onoverzienbare hoeveelheid hokjes. Teruggaand op de apostelen, maar dat zij
teruggaat op Christus zelf is vaak amper in de mond te nemen, zoveel onchristelijks er
vertoond wordt. ‘Geloven doe ik in de kerk’? In het ideaalbeeld dat ik van haar moeiteloos
kan schetsen, maar dat een nimmer bestaande Kerk ooit was, is of zijn zal; 6f in de nuchtere
en vaak ontnuchterende realiteit zoals zij zich voordoet en waarvan ik deel uit maak?

Pinksteren wordt wel beschouwd als de geboortedag van de Kerk. Het geloofsartikel in het
Credo over de Kerk is geen apart hoofdstuk; de Kerk is geen doel op zich. Het Credo belijdt
over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onder het hoofd ‘Ik geloof in de Heilige
Geest’ horen de woorden over de Kerk. Waar de Geest werkt, daar is de Kerk. Kerk-zijn is
niet omdat wij met Christus zijn, maar omdat Hij met ons is. Door de Geest worden wij
instrument op de weg van Gods heil voor de hele wereld. In een veelheid van gestalten en
groepen gebruikt God ons en Hij doet dat in al onze menselijke menselijkheid. Z6 gelooft
God in zijn Kerk. Z6 ook zijn al die gelovigen met elkaar verbonden: niet als mensen die
elkaar hebben uitgezocht — de Kerk is wezenlijk iets anders dan een vriendenclub of een



vereniging van gelijkgestemden —, maar als mensen die aan elkaar zijn toevertrouwd om de
levende Heer in en aan de wereld te betuigen. Dat éénvijfde deel, in de ruimte van de Geest
gezet en onder die geweldige hoogte ook weer geborgen.

‘Ik geloof in een Kerk’, die in de ruimte is gezet waar de zaken van de kerk tijd krijgen en
plaats om te groeien, om zich te ontwikkelen; waar integer een thuisplek is voor allen die de
Levende belijden, ook al doen zij dat anders, en waar recht gedaan wordt aan alle rijkdommen
die de meerdere tradities van allen die geloven, met zich meebrengen. Want waar de Geest is,
is de ruimte én de geborgenheid van de Kerk. In de volheid van vijfvijfde. Waar de volgorde
van Geest en Kerk ooit werd, is en wordt omgedraaid tot ‘waar de kerk is, is de Geest’ is
viervijfde van de Kerk verdwenen. Daar rest het wel al te menselijke éénvijfde part, daar
spelen de belangetjes een rol, daar worden de minuten van de liturgische onderdelen geteld,
de aantallen punten en komma’s, daar staren wij ons blind op wie wel of niet de kerkmeubels
bevolken langs de meetlat van rechte leer en zuivere orthodoxie, van eigen nestgeuren en
heilige huisjes, van de splinters in de ogen van de ander. De ruimtelijkheid tot benepenheid.

Van der Leeuw had architectonisch het ongelijk niet aan zijde; theologisch en gelovig
evenmin. Want wanneer wij zouden belijden te ‘geloven in een heilige, algemene en
apostolische Kerk’ en daarbij niet die vier vijfden om ons heen beseffen en ervaren, zou de
geboortedag van de Kerk op Pinksteren al lang ingehaald zijn door de sterfdag van onze
beleving van ‘een échte kerk/Kerk’. In die éénvijfde-alleen kun je — zo leert de ervaring — je
geloof niet staande en gaande houden.




Kerkdienst, Zangavond en Pinksterdienst

Aanstaande zondag, 21 mei, ‘Wezenzondag’ of zondag ‘Exaudi’/’hoor’, ben ik de voorganger
in onze kerkdienst. Wij vervolgen dan de lezingen uit 1 Petrus en Johannes, die op deze dag
voor nu hun afsluiting ook vinden: de week daarna is het Pinksteren en begint een nieuwe
periode in het kerkelijk jaar met de zondag er na, zondag ‘Trinitatis’/’Drie€enheid’.

Verder een extra attentie voor de zangavond op dinsdag 23 mei, 19.00 uur in de kerk, een
gemeenschappelijke activiteit van de wijkgemeente Grote Kerk en onze wijk Centrum-West
én voor het gevraagde voor de Pinksterdienst op 28 mei: een fraai verpakte doos (niet al te
groot) om mee te brengen naar de Bethelkerk. Elders in deze Onderweg is er over beide meer
te lezen.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Eredienst
Zondag 4 juni zal onze voorganger Mevrouw Henriette van Dunné zijn. Goede en gezegende
diensten gewenst met elkaar.
Lenie de Boer-Keijzer

Wijkwerkgroep

Op 5 juni vergaderen de verschillende wijkwerkgroepen weer. Dit betreft de Hoogkamer —
Zuidbuurt — Marnixflat - Residence Wetering - Wijk Wetering - Lage Weide en Buitenwijk.
De vergadering begint om 14.00 uur o.l.v. Hannie Baauw en Wim Poot.

Lenie de Boer-Keijzer

‘Product van de maand’ voor de Voedselbank.
In het weekend dat deze Onderweg weer verschijnt is het ook oud papier inleveren. Gelijk
met het oud papier op zaterdag, kunt u ook een doos eieren in de krat doen. In de maand mei
is een doos(je) eieren namelijk het product van de maand, voor de klanten van de
Voedselbank. Als het zaterdag niet lukt om te brengen, kunt u het zondag meenemen naar de
kerk en dan afgeven. De klanten zullen er blij mee zijn met dit extraatje in de vorm van een
doos eieren. En namens hen dan ook hartelijk dank voor uw bijdrage. Bent u niet in de
gelegenheid om een doos(je) eieren te brengen, dan kunt ook een bijdrage leveren via de
webwinkel of een donatie overmaken naar bankrekeningnummer: NL78 RABO 0310194660
ten name van Stichting Voedselbank Vlaardingen.

Arie Noordhoek

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET
TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.



Er is ook een meldpunt om een overlijden door te geven en dat telefoonnummer geldt voor de
hele Protestantse Gemeente Vlaardingen: 06 30137975. In het geval dat u dit nummer belt,
wordt u zo goed mogelijk verder geholpen.



